
Uit nooit geboren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ga 

 

 

 

Ga de wereld in! 

Het begin valt niet meer te achterhalen. 

En het eind is nooit in zicht. 

 

Je moet het zelf doen 

In dit land met zoveel 

Blinden en kreupelen 

Die het licht niet zich en stoten aan muren. 

 

Jij moet gaan  

Boven broze massa uitkomen 

En spuiten als een fontein. 

Want jij bent een juweel. 

Kan doen wat jij wilt. 

 

Dus ga 

En besta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baar 



Levensles 

 

 

Vind trouw 

Aan wat je lief is. 

 

 

Maak desnoods een hek daaromheen. 

Houd zuigers en blaffers van je af. 

 

 

Vind gerust de weg van het verlangen 

Doorheen het labyrint, 

Laat het allemaal maar barsten, en wees geduldig. 

 

 

Laat je ogen maar uitpuilen. 

Je voeten zweten, je rug kraken. 

Wanneer je weer tot leven komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gezichten 

 

Gezichten 

Vergezichten 

Verwittigen 

Vergiftigen. 

 

 

Ongrijpbaar 

De botte 

De gladde 

De scherpe 

De lieve. 

 

 

De universeel onzekere 

Wiens hart  

Blauwrood aanloopt. 

 

 

Ouder worden 

Illussies doven tot as 

Je ziet de weerloze waarde 

En schrikt je rot. 

 

 

Gezichten 

Worden perkament 

En alles 

Staat daarin opgeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We kunnen 

 

 

We kunnen in donzen pak 

Van goedheid wandelen. 

 

 

Realiteit omturnen 

Paradijs maken. 

Weg vinden van vertrouwen. 

 

 

We kunnen uit slangenkuil gaan 

En het slijk van ons af doen. 

 

 

Zacht stil verlangen 

Woekert al langzaam onder hoopvolle velden. 

Ze zal openbarsten 

En bloemenzee worden. 

 

We kunnen dat zomaar doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rotterdam Zuid 

Rotterdam Zuid 

Jij hebt het bij mij verbruid. 

 

 

Ach houd nou eens op 

Met dat geslik en gespuit 

Want zo meteen ga jij weer muiten 

Dan vallen er weer doden en gewonden 

En kruipen kinderen weg. 

 

 

Dan komt er weer een razzia, met mannen met knuppels en honden. 

Dan worden er winkels ingeslagen en er veelvuldig gegraaid. 

Dan wordt er een politieagent geraakt. 

Dan word jij weer No Go en worden goede mensen verder weggedrukt. 

 

 

En dan wordt het weer goedgemaakt en zet Nederland 1 

Een arme ziel op het net die zo uit de goot is geschept 

En daarna daar weer gewoon wordt teruggezet. 

 

 

Maar Rotterdam Zuid 

Jij verpaupert ook Oost en West 

Door een tunnel en bruggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na 11 september 

 

 

 

Dreiging dreigde. 

Wantrouwen veelvuldig gekweekt. 

 

 

De dader werd gezocht. 

Maar andere koppen rolden. 

 

 

De duizenden jaren strijd 

Om God en geld. 

 

 

Rauwe jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nederland 

 

 

 

Yes I am from Holland 

En yes het land van Van Gogh, Cruijff en Van Basten, 

Van de tulpen, en de molens en de klompen 

Van de drugs en het redlight district. 

Van de kaas en van het bier. 

 

Yes from Sodom en Gomarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Israël 

 

 

 

Zo omstreden land. 

Je hebt een hek nu rondom 

Het beloofde heiligdom gemaakt. 

 

 

Jouw land is droog en kaal 

Maar daarbuiten 

Heb jij de dollar en diamant in handen. 

 

 

Er is een kracht rondom jou 

Die niet loslaat 

En je bloedverwanten steeds machtiger maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Irak 

 

 

 

Je leider 

Werd uit een put gehesen 

En vermoordt op T.V. 

 

 

Een groter broer met kleiner broertje 

Zei: jullie zijn nu vrij 

en wij zullen deze vrijheid voor jullie bewaken. 

 

 

Zo werd jullie leider 

Een martelaar 

En zijn volgelingen onzichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Langzaam 

 

 

 

Langzaam word een man gebroken. 

 

 

Zijn rug kraakt, 

 

 

Zijn been klaagt, 

 

 

Zijn vrouw mort. 

 

 

Zijn zin verzint niet meer. 

 

 

 

Hij wordt een oude jager 

Koopt geweer. 

 

 

Komt daarna tot een 

Ander besef 

Wordt schaap 

En blaaht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geweld 

 

 

 

Mensen. 

Zij worden steeds banger. 

 

 

 

Spreken niemand meer op of aan. 

Zij laten veel voorbij gaan. 

 

 

 

Bang voor een misdaad 

Zo vroeg of laat op straat. 

 

 

 

Angst verlamt. 

Steeds meer gordijnen sluiten. 

Steeds meer dubbelsloten 

Voor dievenklauwen. 

 

 

Mensen. 

Zij sluiten zich op. 

 

 

 

Even boven hum 

Dag in dag uit 

De wapenloze wedloop 

Van zon en wolken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Monsieur Desparado 

 

 

 

 

Kruipen waar je hart kruipt. 

Elle est maintenant: monsieur Desparado. 

Is overal en nergens. 

 

 

 

Haar overdaad  

Schaadt, 

Verdoet, 

Voelt niet. 

Verzuipt,  

Verrookt, 

Kwijlt 

Holt, 

Valt. 

 

 

En hij zegt tegen je: ‘vroeger was alles zo anders, zo spannend, maar nu lijkt  

Het heden verleden. Ik heb steeds meer nodig om te leven. Ik ga door in een dood 

Spoor. Mijn wil, mijn wil. Het is als een vlammenzee.’ 

 

 

En zo kruipt ze weer verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En hoe verder hij ging 

Hoeveel minder bekende mensen hij tegenkwam. 

 

 

……………. 

 

 

 

Momento mori 

Wanneer er niets meer valt te plukken. 

 

 

Always sees the day 

En sporen volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mijn hoop met wonden 

 

 

Gezangen spelen in mijn hoofd 

Geeft weer kleur in mijn wangen. 

 

 

Tussen kieren 

God’s koninkrijk zien. 

 

 

Geloof  

Gaat door alle realiteiten heen 

= in verborgen wereld, 

komt naar mij. 

 

 

Helende liefde gaat in mij. 

 

 

Helpt, stelpt, 

 

 

Pelt mij af, 

 

 

Kneedt mij, 

 

 

En laat mij weer stromen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toen ik U leerde kennen 

 

 

Ben al gestorven 

Toen pracht en praal verduisterde 

& geboren 

toen het weer moeizaam morgen werd. 

 

 

Ben al gemangeld 

Toen niemand meer iets in mij zag 

& bevrijd 

toen mijn hart begon te spreken. 

 

 

Ben al aangekomen 

En mijn huis gebouwd 

& altijd klaar om 

vanuit daar weer te vertrekken.  

 

 

Zie zoveel engelen in gezichten, 

Houdingen die mij passeren. 

Mijn wegwijzers die spreken over 

Waar mijn mond vol van is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rough guy 

 

 

 

 

De ontrouwe brak zijn hart. 

 

 

 

Verloor zijn schat: 

 

- zijn vrouw 

- zijn zaad 

- zijn God. 

 

 

 

Raaskalt nu 

Elke avond tegen wie dat maar horen wilt. 

 

 

Is sacherijnig, venijnig, driftig en dan weer poeslief. 

Is rough guy. 

Komt niet meer terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Muziek 

 

 

 

 

Muziek opent deuren. 

Ze verplaatst je, 

Voed je wortels, 

Verlicht. 

 

 

Die muze  

Van vervlogen tijden, 

Komt weer huiswaarts, 

En leeft weer op. 

 

 

Je hoort haar weer 

Op een onverwacht moment. 

Haar bries gaat door de kamer 

En geeft weer adem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Als kind in een oude kamer 

De bijbellezende vrouw van Rembrandt 

In een stil onbegrijpelijk licht. 

De altijd tikkende klok met tierelantijnen. 

Het zwijgen tussen de woorden door. Het 

Ongemakkelijke makkelijke. Met buiten 

Het lange spelen. Het was bij grootvader en 

Moeder. De stal was daar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15 augustus 

 

 

 

God’s Geest waait hier, 

Wappert over mensenhoofden. 

Als kolven van graan. 

Klaar om geoogst te worden. 

 

 

 

Zij zullen worden 

Als voedsel om honger te stillen. 

 

 

 

Zij werden ontvangen 

Als prinsen en prinsessen, 

Deden hun masker af, 

En gaven zich teder. 

 

 

 

Zij werden geopend 

En geliefd,  

om te stralen 

En gelukkig te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


